
Bittere dagen in de Nieuwstraat 

‘”Democratisch? Niks democratisch.  Een en al treurigheid”, zegt Rolf Krijnen, 

opbouwwerker in de Nieuwstraat. Onderweg naar het actiecentrum wordt hij door 

iedere voorbijganger hartelijk begroet. “Hallo die  Rolf!” Het centrum is gevestigd in 

de Wereldwinkel. Het gesprek verloopt dus tussen de katoenen hemden en uit India 

en bij een lichte wierookgeur. Later zal de voorzitter van actiecomité, Evert 

Verstappen zich bij ons voegen’. [Hij zegt:]  

‘Een voorbeeld:  “Nummer 12 is onbewoonbaar verklaard, het huis van Hans Smit. We 

zij in beroep gegaan bij GS. Dat onbewoonbaar verklaren gaat zo: B en W stellen het 

aan de raad voor en die gaat natuurlijk akkoord. Ach jongen, het CDA en de VVD 

hebben hier de macht en die doen alles wat de burgemeester wil. Nou moet dat 

raadsbesluit goedkeuring naar GS, maar meestal komt dan de volgende dag de 

timmerman om het betreffende pand dicht te spijkeren”’. […] 

Hans Smit? Die vindt zijn huis helemaal niet onbewoonbaar. Nou ja, er moet wat 

worden opgeknapt, maar hij vindt het best een redelijk huis […]. 

De bewoners 

“Kom maar even binnen", zegt mevrouw Tiemstra. Ze woont op nummer 71, een huis 

achter een smalle gevel. Vaste vloerbedekking, een keurig interieur. Een naar zolder, 

waar meer kamers zijn. Het komt van een dakkapel. “We zijn hier heel tevreden.  't Is 

toch een aardig huis? Waarom zouden we hier weg moeten? De gemeente wil het wel 

hebben. Een paar jaar geleden hebben ze veertienduizend geboden. Maar op de markt 

is het vijftig, zestigduizend waard”’[…]  

 

Het raadslid 

‘Martin Korsten van D' 66 is een van de pleitbezorgers van de Nieuwstraat' in de 

gemeenteraad. “De verhoudingen in! de raad zijn fnuikend voor de democratie", zegt 

hij. […]  “De inbreng van de progressieven in de raad wordt voortdurend gekapt. Als 

wij wat zeggen, nou dan wordt er niet geluisterd. Ze wachten gewoon tot we uitgepraat 

zijn en dan stemmen ze: Voorstel afgewezen met vijftien tegen acht. Ja, hopeloos, hè."’ 

 

De burgemeester 

Mr A. A. J. Goldberg is burgemeester van De Bilt.  “Het hele Nieuwstraat-probleem”, 

stelt hij al inde beginfase van ons gesprek nadrukkelijk vast, “wordt door de straat 

zelf ongelofelijk versimpeld. „We hebben alles uiterst democratisch gespeeld. We 

hebben voortdurend met de HID samengewerkt O, de HID, dat is de hoofdingenieur-

directeur van de provinciale volkshuisvesting, dat 'is meneer Wiggers." […] U moet die 

uitspraken van dat actiecomité genuanceerd beluisteren, vind ik. U weet toch wel, dat 

er ook mensen in die straat wonen die wel nieuwbouw willen. Maar die mensen voelen 

zich geïntimideerd. We hebben een hearing gehouden, waar een grote groep 

Nieuwstraatbewoners zijn weggelopen. Die kleine groep bleef over. Een van hen zei op 

het einde van de vergadering tegen mij: Burgemeester, ik ben bang voor repressailles. 

Ik heb toen in die straat meteen uitvoerig laten patrouilleren." […]  



“Ja ja, dat van de slecht functionerende democratie, dat heb ik ai meer gehoord. Maar 

dat is een heel simpele zaak. De CDA en de VVD hebben nu eenmaal de meerderheid 

in de raad. En ik moet zeggen, we hebben in onze raad meestal voortreffelijke 

discussies. Tja, die oppositie, 't is natuurlijk wel een beetje van op zijn jan boeren 

fluitjes; als je na een debat verloren te' hebben gaat roepen: we krijgen onze zin niet."’ 

[…] 

De ombudsman 

‘Flip van der Brug is lid van het Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing. „Wat me 

van de raad opvalt", zegt hij, “is dat ze zich weinig gelegen laten liggen aan de kwestie. 

Ze accepteren gewoon, dat B en W de zaak op de lange baan schuiven. […] Je moet 

niet denken dat Wij tegen nieuwbouw zijn. Het is best mogelijk, dat nieuwbouw voor 

de Nieuwstraat het beste is, maar wij vinden wel, dat je dat dan eerst degelijk moet 

onderzoeken.”’ 

 


