Veldwachter Klaassen treedt hardhandig op tegen een tolweigeraar

Gisteravond reed de heer C. J. Maaskant alhier met zijn auto voor zaken via Nieuw-
Loosdrecht en Achttienhoven naar Westbroek. Aangezien men denzelfden weg niet
terug mag rijden, nam de heer Maaskant den weg Utrecht—Hilversum en kwam
tusschen zeven uur en half acht aan den tol bij het Raadhuis te Maartensdijk. Daar de
heer Maaskant weigerde tol te betalen, bleef de boom gesloten en 'ging de
Rijkscontroleur voor de tollen, die in verband met deze kwestie te Maartensdijk
vertoeft, na zich te hebben gelegitimeerd, de politie roepen. Veldwachter Klaassen
sommeerde den heer Maaskant opzij te gaan, waarop deze antwoordde, dat hij wel
zijn weg wilde ver-volgen, doch niet opzij wenschte te gaan. De veldwachter heeft toen
den heer Maaskant uit zijn auto gehaald en medegenomen naar de cel, waarin hij werd
opgesloten. Intusschen was de tol wederom geblokkeerd en ging een medepassagier
naar Hilversum om de heeren v. d. Hoek en mr. Westrik te waarschuwen. Deze
spoedden zich in allerijl naar Maartensdijk.

Nadat de heer Maaskant drie kwartier in de cel gezeten had, kwam de
gemeenteveldwachter hem zijn naam vragen en verdween daarna weder. Na
wederom drie kwartier eenzame opsluiting werd de heer Maaskant naar het
gemeentehuis overgebracht, waar hem na geruimen tijd wachten, door den
burgemeester een verhoor werd afgenomen en proces-verbaal tegen hem werd
opgemaakt.

Inmiddels was kapitein Versteeg, commandant der Marechaussee te Bussum,
gewaarschuwd, die zich met eenige manschappen naar Maartensdijk begaf, terwijl
ook militaire politie uit Utrecht werd gerequireerd om den geblokkeerden tolboom vrij
te maken.

Tusschen de bedrijven door arresteerde veldwachter Klaassen een zekeren Koopmans
uit Hilversum, die een motorrijder raad gaf, geen tolgeld te betalen. Naar aanleiding
van een en ander heeft de heer Maaskant zich met een schriftelijke klacht tot den
burgemeester van Maartensdijk gewend, welke als volgt luidt:

Ondergeteekende Johannes Cornelis Maaskant, geboren 26 Augustus 1910, wonende
te Hilversum, Havenstraat 18 wenscht bij dezen een. klacht in te dienen tegen den chef-
veldwachter R. Klaassen te Maartensdijk, op grond van het feit dat deze hem op 7
December 1931 des avonds pl.m. 730 uur buiten noodzaak mishandeld heeft.
Tengevolge dezer mishandeling heeft ondergeteekende een aandoening aan zijn
rugspieren gekregen, hetgeen geconstateerd is door. dokter J. J. F. Steijling te
Maartensdijk. Verder heeft ondergeteekende tengevolge van boven aangehaalde
mishandeling hevige hoofdpijnen en reeds een slapeloozen nacht doorgebracht. Ook



werden zijn lijfskleeren ernstig gehavend door het geheel noodeloos hardhandig
aangrijpen door genoemden chef-veldwachter. Het welk doende, met verschuldigden
eerbied

(w.g.) J. C. Maaskant

Als getuigen van bovenstaande feiten heeft de heer Maaskant opgegeven: Willem van
Lingen, Badhuislaan, H. Buunk, Waldecklaan 24 en H. J. Sonderman, Casper
Fagelstraat 12, allen te Hilversum.

Afschrift van bovenstaand schrijven is gezonden naar den Officier van Justitie te
Utrecht. Door den heer Spruit, wonenden aan de Lindelaan alhier en een twaalftal
autobuspassagiers, is onderstaande klacht aan den burgemeester van Maartensdijk
gezonden:

Ondergeteekenden, allen omnibuspassagiers van de E.G.M.O., welke omnibus op 7
December j.1. des avonds te 7 %2 ure uit Hilversum vertrok, protesteeren met de meeste
klem tegen de mishandeling die de Gemeente Veldwachter de heer R. Klaassen heeft
gepleegd aan den heer J. C. Maaskant uit Hilversum. Wij zijn van meening, dat
dergelijke vergrijpen van Uwen veldwachter justitioneel onderzocht moeten worden,
daar de mishandeling overkomen aan den heer Maaskant ten gevolge van het
nerveuze en daardoor zeer driftige optreden van Uwen veldwachter Klaassen ook
anderen in de toekomst overkomen kan. We hebben afschrift van dit schrijven
verzonden aan den heer Officier van Justitie te Utrecht.

Hetwelk doende, met verschuldigden eerbied, (w.g.) Spruit e.a.



